
Zijn petekind en echtgenote 
Stef en Debby Coens - Bertels 

 
de families Coens, De Groote, Van Maele en Puype 

 
melden u met droefheid het heengaan van  

 
DE HEER 

 

Johan Coens 

 
Geboren te Brugge op 9 september 1953  

en van ons heengegaan in het AZ Sint-Lucas te Assebroek  
op 4 maart 2026.  

 
Oud-leraar Onze-Lieve-Vrouwecollege Assebroek 

 
 
 

De uitvaartplechtigheid zal plaats hebben in intieme kring. 
 
 
 

Volgens de uitdrukkelijke wens van Johan  
is er geen mogelijkheid om een laatste groet te brengen. 

 
 
 

Met dank aan de dokters en het verplegend personeel  
van het AZ Sint-Lucas te Assebroek. 

 
 
 

Rouwadres: 
Ijzeren Weg 17 

3980 Tessenderlo-Ham 
Online condoleren www.uitvaarthuisdegrande.be 

En dank is 't eerste woord daarvan 
en dank is 't tweede, en weder 

het derde is dank 
en ’t vierde… dank 

 
Guido Gezelle 

 
 
 

… voor alle “kolibries”  
die ik  mocht leren kennen 

 
Brengers van schoonheid 

Symbolen van veerkracht en energie 
Beoefenaars van “kleine goedheid”  

waar we toch zo’n nood aan hebben 
Gewoon wat meer menselijkheid 

als antidotum  
tegen allerlei vormen van dehumanisering: 

een luisterend oor 
een zacht gebaar 

een begrijpende blik … 
Meer empathie. 

Minder robotisering. 
 

Misschien wordt dan de stelling dat de meeste mensen deugen 
alsnog bevestigd. 

Leonard Cohen 


